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VOORWOORD 
 
Met deze OC uitgave voor december 2022 ontvangt u de derde 
papieren nieuwsbrief dit jaar. Iedere maand wordt er overigens 
een digitale Berg-Ze nieuwsbrief per email verzonden naar 
geïnteresseerden. Ontvangt u die nog niet dan even aanmelden 
bij driehoek17@gmail.com 
In deze OC vindt u het laatste en vijfde deel van het artikel van de 
hand van Henk Hamers over zijn pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela. Overigens leiden reizen in het buitenland wel vaker 
tot leuke artikelen in ons OC-tje. Wellicht zijn het de postzegels 
van  plaatsen en bezienswaardigheden in het buitenland die je 
reis- en of vakantie herinneringen levend houden. Postzegels die 
voorheen niet tot de verbeelding spraken krijgen na een vakantie 
bezoek ineens meer betekenis. Een leuk onderwerp om eens iets 
over te schrijven voor u misschien in een toekomstig OC-tje? 
Ook in dit OC-tje informatie over de nieuwste OC persoonlijke 
monumentenzegel van de villa Raemdonck. George Raemdonck 
(1888-1966) was een bekende illustrator 
die vanwege de Eerste WO vanuit België 
vluchtte naar Nederland en zich in 
Halsteren vestigde. Daar heeft hij Villa 
Raemdonck laten bouwen en er ook in 
gewoond.  
 
Het bestuur hoopt u gauw weer te zien, wellicht al aanstaande 12 
december in ’t Fort bij onze gezellige kerstbijeenkomst 

  
Niek van Essen     december 2022 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 
Ruilavonden OC in ‘t Fort 
Ruilavond steeds op de 2e maandag v.d. maand rond 19.00 uur in 
wijkcentrum 't Fort Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom. Eerst 
volgende ruilavond is 12 december met een veling, koopjestafel 

en loterij. Graag even aanmelden via; oc@home.nl   
Meer informatie op onze nieuwe website  www.pvboz.nl  
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Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. (deel 5) 

 
De hoofdstad León is een mooie stad met meerdere musea en 
bezienswaardigheden.  

We komen langs Casa Botines, ontworpen 
in 1894 door de beroemde architect Gaudi. 
Het is een bankgebouw, maar de 
benedenverdieping is vrij te bezichtigen.  
 
 
 

De gotische kathedraal Pulchria Leonina, bouw 
12de tot 14de eeuw door Alphons IX van León, is 
prachtig.  

Kathedraal Pulchria Leonina 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Real Basilica de San Isodoro (11de eeuw) is een van de vroegste 
Romaanse bouwwerken van Spanje. In de crypte is een koninklijke 
begraafplaats en heeft Byzanthijnse fresco’s.  

 
 
 
 
 
 
Crypte in de basiliek San Isodoro 

 
 



In het voormalige San Marcos-klooster 
werden vroeger de pelgrims opgevangen, 
maar tegenwoordig is er een museum en 
een sjiek hotel in gevestigd. 
 
 
 

 Klooster San Marcos 
 

Kruisgang San Marcos 

 
Daarna gaan we via een aantal dorpen en een 
eeuwenoude brug met een wegdek van in cement 
gelegde kiezelstenen. Dat fietst niet lekker!  
We komen aan in de oude stad Astorga, die 
omgeven is met oude stadsmuren. De kathedraal 
Santa Maria is het bekijken waard.  
Hier zien we weer een afbeelding van St. Jacob, de 
Morendoder. Naast de kathedraal staat een 
prachtig bisschopshuis ontworpen door Gaudi.  
 
 
      Kathedraal Santa Maria 
 

Na Astorga krijgen we een aantal glooiende wegen die langzaamaan 
uitgroeien tot flink klimmende wegen met een stijgingspercentage van 10 
tot 20%. Na lang klimmen komen we bij het beroemde Cruz de Ferro; 
een ijzeren kruis op een berg losse stenen. Haast iedere pelgrim legt 
hier een meegebrachte steen op deze berg om op deze manier 
symbolisch een last af te  leggen. Nog even klimmen om op het hoogste 
punt van de Irago-pas, 1510 meter, uit te komen. Daarna volgt de 

afdaling; dat is knijpen; zowel figuurlijk als 
letterlijk ( in de remmen). Ondanks het remmen 
ga je met 50 km/uur naar beneden.  
 
In Ponferrada komen we langs de 
Tempeliersburcht gebouwd tussen de 12de en 
14de eeuw door de Tempeliers; een geestelijke 
ridderorde die tot taak had de Camino en de 
pelgrims te beschermen.  
 

Tempeliersburcht in Ponferrada 



Na een overnachting in Cacabelos gaan we verder en moeten we weer 
klimmen. Eerst de Alto do Cebreiro; 1300 meter. Dan weer een kleine 
afdaling om daarna de Alto San Roque; 1270 meter weer op te fietsen. 
En nu voor de derde keer afdalen en weer klimmen naar de Alto do Poio; 
1335 meter. Het geeft een fijn en vrij gevoel om met je fiets ‘op de top 
van de wereld’ te staan. We hebben er 5 uur over gedaan om in totaal 
600 meter te klimmen. In een half uur zijn we weer beneden, maar dan 
wel aan de andere kant van de berg.  

 
Bij Triacastela rijden we de autonome regio Galicië, provincie Lugo, 
binnen.  

 
In Samos is een eenvoudig 
onderkomen voor de pelgrims bij de 
paters Benedictijnen in het 
Monasterio San Julián de Samos.  

 
 
 
 
 
 
 

Facade   Kloostergang   Bron binnenhof 
Monasterio San Julián de Samos 

 

Het heeft een mooie kloostergang en heeft een bron op de binnenplaats.  
 
 



Via onder andere Sarria, Portomarin en Palas de Rei vervolgen wij onze 
route en komen in de provincie A Coruña.  
Dan verder via Arzua en Touro. Hier hebben we een overnachting in de 
buitenlucht, omdat alle albergues ‘completo’ zijn.  

 
De laatste dag rijden we via de Monte del 
Gozo (=vreugdeberg). Van daaruit heb je 
een prachtig uitzicht over Santiago de 
Compostella. 

 

 
Pelgrim op Monte del Gozo met uitzicht op Santiago de Compostella 

 
Bij aankomst in Santiago de Compostella eerst door naar het oude 
centrum naar het grote plein voor de kathedraal.   

  
 
 
Kathedraal Santiago de 
Compostella 

 
 
 
 
 

 
Eerst een flink aantal trappen op om bij de ingang 
van de kathedraal te komen. Als je net binnen 
bent sta je voor de Portico de Gloria.  
 
In de kerk net achter het 
altaar zit Jacobus de 
Meerdere op een zetel. 
Toeristen en pelgrims 
lopen via de achterzijde 

langs het beeld van Sint Jacob om hem zo te 
kunnen omarmen. Dit kan alleen als er geen 
vieringen zijn in de kathedraal. Tijdens de 
hoogmis van 12.00 uur wordt er gewierookt met 
de Botafumeiro  Dit bijzonder grote wierrookvat wordt met touwen 
aangeslingerd en gaat heen en weer tussen de twee zijbeuken. 
 
 



Hostal de los Reyes Católicos. 

Vroeger inderdaad als 
pelgrimsverblijf, maar 
tegenwoordig een luxe vijf-
sterrenhotel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In andere landen wordt apostel Sint Jacobus de Meerdere ook zeer 
vereerd. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In het Spaanse Toledo 

 
In Pistoia, Italië 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     En in Parijs,Frankrijk 
 
 
 



          

 

 

 

 

 

 

 

Met deze pelgrimspas hebben we 

in heel veel plaatsen onderweg 

een stempel gekregen, waarmee 

we nu op het pelgrimsbureau ons 

Compostelaat in ontvangst kunnen 

nemen.  

 

 

 

 

 

 

Daarna op het vliegveld de fiets 

inpakken in een te kleine doos (of 

wij hebben een te grote fiets).  

En dan met het vliegtuig terug naar 

Nederland. 
 

 
deel V tevens laatste deel van Henk Hamers 

 

 
 
 
 



Villa Raemdonck, 
Halsteren    
  
George van Raemdonck 

George van Raemdonck is geboren in 
Antwerpen op 28 augustus 1888. Hij 
was een Belgische cartoonist, 
boekillustrator en kunstschilder, maar 
was veel werkzaam in Nederland.  Hij 
was niet de eerste Nederlandse, maar 
wel de eerste Vlaamse striptekenaar. In Nederland genoot hij 
echter veel meer bekendheid dan in Vlaanderen. 
Op 15-jarige leeftijd, vanaf 1903, studeerde hij aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. 
Vanwege de Eerste Wereldoorlog vluchtte van Raemdonck op 9 
oktober 1914 met vrouw en kind naar Nederland. Hier ging hij 
politieke prenten tekenen voor De Amsterdammer (nu: De Groene 
Amsterdammer). Zijn eerste 'kartoen' 'De dikke Bertha' was 
gebaseerd op het reuzekanon van het Duitse leger en verscheen 
in De Amsterdammer op 6 december 1914. 
Het gezin Van Raemdonck woonde in 1915 in Heemstede. Hier 
werd de tweede dochter geboren. In 1917 kwam hij in contact 
met schrijver A.M. de Jong.  

Villa Raemdonck  
In 1919 is hij naar Halsteren 
verhuisd. Hier ontwierp en 
bouwde van Raemdonck in 
1924 zelf het huis met de 
trapgevels, op de 
Jankenberg, aan de 
Halsterseweg in Halsteren. 
Dit werd een 

ontmoetingsplaats voor kunstenaars. Schrijver A.M. de Jong 



verbleef er geruime tijd en schreef er een belangrijk deel van zijn 
romancyclus Merijntje Gijzen. Uit hun samenwerking kwamen 
pareltjes van spotprenten en stripverhalen voort. In het huis te 
Halsteren organiseerden George van Raemdonck en A.M. de 
Jong cursussen voor werklieden om hen hun rechten te leren en 
hoe daarvoor op te komen. Het maakte het duo niet geliefd bij de 
plaatselijke bezittende klasse. Van Raemdonck die aanvankelijk 
naar het communisme neigde, werd onder invloed van De Jong lid 
van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). In Halsteren 
werd gezegd dat hij een bolsjewiek zou zijn en door de nonnen 
werd gebeden voor zijn terugkeer in de schoot van de 
moederkerk.  
In 1928 keerde van Raemdonck terug naar België en pakte daar 
zijn schilderwerk weer op.  
Op 26 januari 1966 is hij in Boechout(B) overleden. 
Voor zijn huis met de trapgevels staat een standbeeld op een 
kolom; Sinte Crijn. Dit staat ook vermeld op het tableau op zijn 
huis. Dit is de heilige Quirinus.   
 
De H. Quirinus, bisschop en 
martelaar. Leefde rond het 
jaar 300 in Siscia, het 
huidige Sissak in Kroatië. 
Tijdens de 
Christenvervolging onder 
keizer Diocletianus verliet 
hij als bisschop zijn bisdom. 
Hij werd door de soldaten 
gegrepen en aan de tiran 
Maximus voorgeleid. Toen 
hij niet aan de goden wilde 
offeren werd hij met de 
zweep geslagen en in de 
gevangenis geworpen.  

https://socialhistory.org/bwsa/biografie/jong-a-m


Uiteindelijk werd de heilige een 
molensteen om de hals gehangen en zo 
over de brug in de rivier de Rába 
geworpen. Eenmaal in de rivier zonk hij 
niet terstond en sprak Quirinus het 
toekijkende volk toe. Dit wonder bekeerde 
veel heidenen. Al biddend stierf hij in het 
jaar 303. Als attribuut heeft de H. Quirinus 
van Siscia een molensteen, waarmee hij 
altijd wordt afgebeeld. 
Zijn feest wordt gevierd op 4 juni. In 
Nederland wordt hij sinds de 
middeleeuwen vereerd in Halsteren.  

   

 
Houten beeld H. Quirinus in kerk   Halsteren       

 
 
 
        
 

 
 
  

 
 
  

             Sint Quirinuskerk in Halsteren 

 
 
 
H. Quirinus op kolom en op tableau   
voor de villa Raemdonck 

 
Bronnen:   
-  RAEMDONCK, Georgius Valentinus Augustinus van | BWSA  

(socialhistory.org)  
-  Wikepedia   
- Heemkundekring Halchterth huldigt George van Raemdonck (Boechout) | Het 
Nieuwsblad    



Verkoop van de monumentenzegels via email OC@home.nl  
Kijk ook op de website www.pvboz.nl 
één losse zegel €1,20 per stuk en 
€1,20 verzendkosten. voor de 
frankering wordt dus ook een zegel 
van de Raemdonck gebruikt.  
2 ongebruikte zegels kosten dus 
€3,60  
Vel met 10 zegels bestellen kost 
€12,00. Vel inclusief frankering en 
informatieblad €13,50 
 

Postzegelbijeenkomsten BoZ 
Bergen op Zoom Onderling Contact  www.pvboz.nl   
Info: Henk Hamers OC@home.nl , Niek van Essen 06-28781212  

Zaal: wijkcentrum ’t Fort Bernadettestraat 4, 4615 EV BoZ  
2e maandag van de maand  van 19:00-21:30 uur    
Datums:  12 dec 2022, 9 jan 2023, 13 feb, 13 mrt, 3 apr, 8 mei, 12 jun, 10 jul, 11 
sep, 9 okt, 13 nov, 11 dec 2023, 8 jan 2024   
 
Halsteren, Halchterth & Onderling Contact  
Info: Hans Kokke  0164-683485    
Zaal: Heemhuis  Halchterth  De Beeklaan 29 A Halsteren  
4e zaterdag van de maand van 12:00 tot 16:00 uur 
Datums:  28 jan 2023, 25 feb, 25 mrt, 27 apr 
 
Bergen op Zoom, Delta Oost  http://delta-oost.jimdo.com 
Info:  Gerard Jordans 0164-236768  deltaoost@ziggo.nl  
Zaal: Buurtcentrum De Korenaere   Korenmarkt 7   
1e donderdag van de maand  van 19:00-22:00 uur      
Datums:  3 dec 2022, 5 jan 2023, 2 feb, 2 mrt, 6 apr, 4 mei, 1 jun, 3 aug, 7 sep, 5 
okt, 9 nov, 7 dec 2023, 4 jan 2024 

Breda PV Breda  http://pvbreda.nl/  Ruilbeurs Breda   
Zaal: De Toss, Valkenierslaan 285a info@pvbreda.nl 
1e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur 
Datums: 4 dec 2022, 8 jan 2023, 5 feb, 5 mrt, 2 apr, 7 mei, 4 jun, 3 sep, 1 okt, 5 
nov, 3 dec 2023, 7 jan 2024. 
Gemeenschapshuis: De Kievitslaar: Rijsbergseweg 354 4838 EG Breda;  
3e zaterdag van de maand van 13:00 – 16:00 uur  
Datums:  17 dec 22, 21 jan 2023, 18 feb, 18 mrt, 15 apr, 20 mei, 17 jun,  
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16 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec 2023, 20 jan 2024. 
Ontmoetingscentrum: De Vlieren, Mgr. Nolenplein 1 4812 JC Breda 
130 jarig jubileum: 18 nov 2023  van 10.00 -16.00 uur 
 
Filatelica West Brabant  Huis ten Halve  www.filawb.nl 
Roosendaal Ruilbeurs Roosendaal  
Info: R. van Midde 0165-537012, C. Vriends 0165-532725 
Zaal: Huis ten Halve, Kruisstraat 60   
1e zaterdag v/d/maand  13:00-16:00 uur 
Datums:  3 dec 22, 7 jan 2023, 4 feb, 4 mrt, 1 apr, 6 mei, 3 jun, 1 jul, 2 sep, 7 
okt, 4 nov, 2 dec 2023, 6 jan 2024  
 
Kloetinge FV De Bevelanden  www.postzegelclubdebevelanden.nl 
Info: P.J. van Eijkeren 0113-228562, emc@zeelandnet.nl  
Zaal: Amicitia  Schimmelpenninckstraat 1  
elke 2e donderdag van de maand  van 19:30-22:00 uur      
Datum:   kerstbijeenkomst 8 dec 2022, 12 jan 2023, 10 feb, 9 mrt, 13 apr, 11 
mei, 8 jun,14 sep, 12 okt, 9 nov, 14 dec 2023, 11 jan 2024. 
Beurs op zaterdag van 10:00-17:00 uur ? ? 2023 
 
Oud Gastel postzegelbeurs Oud Gastel   jankoenraadt8@gmail.com 
Info: Jan Koenraadt, 06-23300801 
Zaal: Hart van Gastel  Markt 8 (ingang Parkstraat)  
4e zondag van de maand van 9:30-12:30 uur    
Datums:  18 dec 2022, 22 jan 2023, 26 feb, 26 mrt, 23 apr, 28 mei, 25 jun, 27 
aug, 24 sep, 22 okt, 26 nov, ? dec 2023, 28 jan 2024  
 
Willemstad Helwijk PV Amphilex     mr.nicolaas09@gmail.com 
Info: Nico Veltrop, 06-40351034 
Zaal: Buurtcentrum De Blokhut  Pr. Bernhartplein 2 Helwijk    
zaterdags  van  13:00-16:00  uur  [3e zaterdag v/d maand] 
Datums:  17 dec 2022, 15 jan 2023, 18 feb, 18 mrt, 15 apr, 20 mei, 17 jun, 16 
sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec 2023, 20 jan 2024  
Grote voorjaarsveiling: 25 mrt 2023 kijken vanaf 9:30, veilen om 13 uur 
 
Steenbergen VV Steenbergen  info@hansdevogt.nl 
Info:  06-11301128,  Hans 06-14468127 
Zaal: De Vaert, Kapelaan Kochstraat 54 Welberg 
donderdags van 19:00-22:00 uur [3e donderdag v/d maand] 
Datums; 15 dec 2022, 19 jan, 16 feb, 16 mrt, 20 apr, 11 mei, 15 jun, 21 sep, 19 
okt, 16 nov, 21 dec 2023, 18 jan 2024 
Zaterdag beurs: 14-10-2023 van 09:30-13:00 uur in de Vaert 
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